
☆ De Herdertjes 
De herdertjes lagen bij nachte  
Zij lagen bij nacht in het veld  
Zij hielden vol trouwe de wachte  
Zij hadden hun schaapjes geteld.      
Daar hoorden zij engelen zingen  
Hun liederen vloeiend en klaar  
De herders naar Bethlehem gingen  
't liep tegen het nieuwe jaar 
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen dooreen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jesus neer 
 

☆ Er is een Kindeke 
Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
 

☆ Gloria 
Engelkens door 't luchtruim zwevend  
Zongen zo blij zo wonderzacht  
Van de Heer van dood en leven  
Die er vrede op aarde bracht  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo 



 

☆ Stille Nacht 
Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer. 
 

☆ Jingle Bells 
Dashing through the snow, 
In a one horse open sleigh 
Over the fields we go 
Laughing all the way. 
bells on bob tail ring 
making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight. 
 
 

 
 
Oh jingle bells jingle bells 
jingle all the way! 
Oh what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh, Hey! 
Jingle bells jingle bells 
Jingle all the way! 
Oh what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
 


